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Niemand blijft achter 
 
We leven niet meer mét media 
we leven ín media 
 
We leven online 
online 
op de lijn 
in lijn met de verwachtingen 
met groei en succes 
we stippelen lijnen uit 
we willen gestroomlijnd 
in een stijgende lijn 
de toekomst in 
Aan de horizon gaat de zon van mediawijs Nederland onder 
maar hier, nu, brandt het blauwe licht niet bij iedereen 
Er staan ook mensen langs de lijn: 
ouderen 
mensen met een beperking 
met psychische problemen 
mensen zonder geld 
of zonder toegang tot de taal 
 
Laten we vaker van onze lijn stappen 
tussen de regels lezen 
buiten de lijntjes kleuren 
Laten we lijnen ombuigen tot cirkels 
om te verbinden 
Laten we verbinden 
ver-binden 
ver-binden 
hoe halen we dat ‘verre’ dichterbij? 
Laten we dichtbij binden 
nu, naast ons 
Laten we de cellist uit ons dorp aanprijzen 
als iemand vraagt naar de beste muzikant 
Laten we niet in één lijn denken 
maar allemaal een andere kant op: 
oostwaarts 
westwaarts 
zuidwaarts 
noordwaarts 
Laten we vaker alleen het bos in gaan 
om de frisse wind te voelen van onze eigen gedachten 
voordat de orkaan opsteekt van een gezamenlijke brainstorm 



Laten we de wetenschap met een korrel zout nemen 
ook al is bewezen dat zout slecht is voor de gezondheid 
Laten we elkaar weer verhalen vertellen 
van mens tot mens 
verhalen uit bochtige boekenkasten 
Laten we elkaar de mythe van het multitasken voorlezen 
als een sprookje van vroeger 
‘Witte veder heeft mooi gesproken’ 
kun je dat toelichten? 
Laten we elkaar aankijken en zeggen: 
‘wat geweldig dat jij er bent’ 
Laten we elkaar vaker herhalen 
‘wat geweldig dat jij er bent’ 
Laten we filosoferen 
geen varkens eten 
Laten we varkens redden 
als de nieuwe door de oude de sloot in worden geduwd 
Laten we de abstractie tackelen 
zodat ze op haar knieën valt 
en haar handen nodig heeft 
om op te kunnen staan 
Laten we een lichaam zijn 
Laten we huppelend de zaal uit gaan 
met ons hoofd onder onze arm 
‘zoek jezelf, broeders’ 
‘vind jezelf, zusters’ 
En laten we niet vergeten 
af en toe achterom te kijken; 
naar je eigen denkproces 
naar de weg die je gekomen bent 
en naar de mensen langs de lijn 
want ‘nemo resideo’:  
niemand blijft achter 
 


